
schap wordt goed geleid, de kinderen studeren (mede 
dank zij onze financiële steun). Een prachtig verhaal, 
waarvan we meer dan dertig jaar deel mochten uitma-
ken, wordt zacht neergelegd. 

Het (mag ik zeggen: ons?) ziekenhuis in het hoogge-
legen Ganeshpur draait op volle toeren: er wordt ge-
werkt aan een ruime ingangshal. De dokter en zijn 
assistenten doen wekelijks hun ronde langs afgelegen 
bergdorpen, meerdaagse oog- en tandverzorgingskam-
pen helpen en opereren honderden patiënten. Om 
de energievoorziening te helpen garanderen, zullen 
we meewerken aan de installatie van zonnepanelen. 
Straks lanceren we een apart project hiervoor. Je leest 
het in een aparte nieuwsbrief, later in de lente.

Intussen kwamen andere noden op ons pad: we geven 
steun aan vluchtelingen hier en in Gaza, helpen fami-
lies zich te integreren en jongeren om te studeren. 

En rond de tafel van de bestuursvergadering in januari zat 
het grootste nieuws: jonge gezichten, nieuwe energie en 
frisse ideeën voor Kurukshetra. Het voelde fantastisch. 

Samen met jou, onze steun-in-de-rug, maken we van 
2026 een grand cru.

Hartelijke groeten !

Hugo
voorzitter

Dag vriendin en vriend van Kurukshetra,

Nu je deze woorden leest is februari in ’t land, maar ik 
schrijf ze op 29 januari, en dus mag het nog: je van har-
te een heel, heel gelukkig nieuwjaar toewensen, teder-
heid en warmte bij wie je liefhebt, sereniteit en inzicht 
in tijden van dolgedraaide politiek en zieke media, ge-
zondheid om koers te houden.

Vandaag 29 januari is gedichtendag, met dit jaar Meta-
morfose als thema. Kurukshetra zal het geweten heb-
ben: verandering is dit jaar ons leitmotiv. 

September bracht droef nieuws: we moesten afscheid 
nemen van Lisbeth (of Prabhat), onze voorzitster. We 
zullen haar erg missen, om haar inhoud en haar stijl: 
niemand kon zo mild streng zijn, zo grappig ernstig, 
zo casual ter zake. En we zullen haar bewaren, want 
Kurukshetra draagt haar stempel.

Ook ons grootste jaarlijkse evenement, de Indische 
maaltijd, moesten we - in die vorm althans - loslaten. 
Maar een jonge ploeg lanceerde een nieuw, zondig- 
lekker initiatief: een namiddag vol desserten, wande-
lingen en kasteelgenoegens. Je leest er elders in deze 
nieuwsbrief meer over. De essentie bleef: jullie samen-
brengen en ontmoeten. Dat willen we blijven doen.

Dat de textielproductie van onze melaatsen-vrienden 
van KKM in India stilaan opgedroogd was, wisten jullie 
al. De ouderen genieten van hun pensioen, de gemeen-
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Weer terug in Rishikesh brachten we een bezoek 
aan het melaatsenproject in Brahmapuri. Daar le-
ven nog minder dan 20 van de oorspronkelijke 
bewoners en hun woongebied wordt op korte ter-
mijn gehalveerd. We hadden handdoeken voor hen 
meegenomen, die samen met een ‘kerstpakket’ aan 
hen werden uitgedeeld. Dit zorgde voor ontroeren-
de momenten met zeer dankbare bewoners. Onze 
overleden voorzitter Prabhat leeft nog duidelijk in 
de herinnering van de aanwezigen .

Ook “KKM Handweaving Society” in Dehradun werd 
bezocht. Ook daar zijn ondertussen alle weefwerk-
zaamheden gestopt, zoals eerder in Brahmapuri. Er 
is wel een goed werkende champignonkwekerij en 
er wordt nu gember geteeld. De stock van geweven 
materialen is nog beperkt en wordt nog af en toe 
gebruikt om kleinere  artikelen te maken.

Kort reisverslag van Kurukshetra (bestuurs) 
leden naar India 2025.

11 december reisden we - Parvati, Peggy, Raf, Neel-
ama en Bert- af naar India.

Na een dag in de Sivananda Ashram in Rishikesh 
reisden we voor 4 dagen naar Ganeshpur, nabij Ut-
tarkashi, om er de Sivananda Ashram onder leiding 
van Swami Premananda te bezoeken. 

In het ziekenhuis  aldaar, gebouwd met donaties 
van Kurukshetra vzw, werd net een “eye-camp” 
georganiseerd. Gedurende een aantal dagen voert 
een oogarts honderden oogoperaties (vnl. cata- 
ract) uit bij patiënten uit de bergdorpen. 

Het ziekenhuis floreert. De bijbehorende zieken-
wagen bezoekt ook nog steeds de wat verder af-
gelegen dorpen in de streek. We mochten mee en 
zagen opnieuw de goede werking hiervan. 

Raf bij KKM



Ons bezoek aan het kleiner wordende aantal be-
woners daar zorgde ook weer voor zeer bewogen 
ogenblikken.  

We kunnen concluderen dat de overgebleven men-
sen/werkers in deze lepradorpen het nu goed heb-
ben en kunnen genieten van een onbezorgde oude 
dag. Dit onder de zeer efficiënte leiding van Man-
ju en haar man Lawrence. Onze financiële steun 
draagt hier nog steeds toe bij.

Voor het Sivananda Home, het opvangtehuis voor 
zieke daklozen in Rishikesh, wordt nu goed gezorgd 
door de Sivananda Ashram.

We hebben nadien nog kunnen genieten van een 
weldoende kerstretraite in de Ashram in Rishikesh 
zelf.

Parvati, Peggy, Raf, Neelama en Bert.

Kurukshetra verkent nieuwe horizonten in … 
Sint-Ulriks-Kappelle!

Ontelbare jaren was het Indische etentje van 
Kurukshetra vzw een jaarlijks terugkerende af-
spraak met vrijwilligers en honderden sympa-
thisanten: de garantie van de uitstekende Indische 
maaltijd wilde men voor geen geld missen. Tot 
2025 liep dat telkens als een geoliede machine. 

In het voorjaar van 2025 werd geoordeeld dat het 
Indische diner aan een ‘verjongingskuur’ toe was. 
Wie jong zegt, zegt zoet, en al gauw was een nieuw, 
jong team enthousiast over een nieuwe formule: in 
2025 zou Kurukshetra haar eerste dessertenbuffet 
organiseren! 

Het kernteam - Els, Anne, Isabelle, Hugo en Paul  van 
de Sarasvati school in Lennik - nam het heft in han-
den. Hun enthousiasme vormde de nodige brand-
stof voor het realiseren van dit nieuwe initiatief. Het 
was zoeken, proberen, uittesten, niet versagen.

En zo kon er op 19 oktober 2025 in kasteel La Motte 
in Sint-Ulriks-Kappelle een zeer gesmaakt desser-
tenbuffet doorgaan, gekoppeld aan een mogelijk-
heid tot het maken van een fijne wandeling. Wat 
door vele families zeer werd gewaardeerd.

We zagen vele stralende gezichten en een geweldi-
ge variëteit aan desserts: van glutenvrije en suike-
rarme desserten tot huisbereide chocomousse en 
Indische rijstpap, van taart over cakes tot verschil-
lende soorten tiramisu, van verse fruitsla tot ijs, 
pannenkoekjes met coulis, artisanale knapperige 
koeken, enz… een waar festijn, begeleid met vele 
soorten drankjes.

We zagen enthousiaste mensen die hielpen en men-
sen die genoten. Samen in een warme verbonden-
heid. Dus zeker voor herhaling vatbaar!

Paul Simon



Vluchtelingenwerking

Voor het deeltje vluchtelingenwerking dat Kurukshetra 
op zich neemt, was 2025 geen eenvoudig jaar. Een we-
reld van wervelstormen laat altijd zijn sporen na bij de 
meest zwakken.

De verwoesting van Gaza is daar een voorbeeld van. 
Kurukshetra steunde in het verleden een jonge vrouw, 
Rozan, om haar universiteitstudie mogelijk te maken. Ze 
studeerde, met succes, rechten. 

Sinds de jarenlange bombardementen in Gaza, met on-
telbare doden en ontheemden als gevolg, woont ze nu 
in een tent en zorgt ze voor weeskinderen. Ze is één van 
de mensen die momenteel afhankelijk zijn van onze blij-
vende steun.

In Belgie dreigde de Afghaanse familie van Hasibullah op 
straat terecht te komen. Hun huurhuis werd verkocht en 
de moeilijke huurmarkt staat niet echt positief tegen-
over een groot gezin met een vreemde naam en een be-
perkt inkomen. Samen met de hulp van vrienden werd er 
op het allerlaatste ogenblik een woning gevonden nabij 
Hasselt. De eigenares is van Marokkaanse afkomst, de 
verhuis werd geregeld door Belgische Palestijnen....

Dit zijn maar twee concrete voorbeelden van de hulp die 
we op dit vlak trachten te geven.

Karma yoga, de harten verbinden zonder onderscheid,  is 
een wezenlijk onderdeel van ons pad. ‘Serve, love, give’  
zijn niet zonder reden de eerste instructies van Swami 
Sivananda.

Giften voor onze werking:
Elke euro die je doneert gaat rechtstreeks naar onze projecten
Kurukshetra vzw
IBAN BE29 0012 8701 2164 - BIC GEBABEBB

De nieuwe tent van Rozan waar Kurukshetra voor zorgde, de oude tent spoelde weg na noodweer.

Één van de weeskinderen waar Rozan 
voor zorgt, terechtgekomen in een 
bombardement


